Leuke combil

Begin september 2012 hebben Ineke en Reinier van der Draai en Henk en Yvonne Kleemans
een rondreis langs de 3 weeshuizen van Blessed Generation gemaakt.

Deels om te kijken hoe het erbij staat in Malindi en Ruiru en kennis te maken met Nyamira.
Maar het doel was niet alleen te gaan kijken, maar ook wat werk te verrichten.

De mannen hebben in Malindi een deel van de kapotte dakgoten vervangen en de dames
zijn met een groepje kinderen gaan tekenen/schilderen.
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Reparatie van de dakgoten in Malindi Kettinkjes maken met de kinderen

De bedoeling was om wat schilderijtjes van de kinderen mee naar Nederland te nemen en ze
te verkopen tijdens de veiling in Meije ten bate van Blessed Generation.

Door gebrek aan tijd moesten we het afmaken van het schilderwerk, van deze enthousiaste
kinderen, overdragen aan de aanwezige vrijwilligster Jolien. Zij heeft samen met hen
fantastische eindproducten geleverd. De kinderen waren zo enthousiast, dat ze ook nog
allerlei kettinkjes hadden gemaakt. Het was enig om te doen en de werkjes zijn ook nog
verkocht!

Mooie combi om wat nuttigs te doen in een weeshuis en verder via relaxdagjes door
wildparken er een leuke vakantie van te maken.



Schoonmaken computerruimte in Ruiru

Reparatie aan de horren in Malindi Tekenen voor de veiling in Meije

De reis en de safari waren uitstekend georganiseerd door Blessed Generation vrijwilligster
Petra Steenstra; zeker aan te bevelen!

Yvonne Kleemans



