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Jambo nieuwsbrief lezers (hallo in het Swahili)  

Habari (hoe gaat het)  

Mzuri sana (het gaat heel goed)  

 

De eerste nieuwsbrief voor het jaar 2023  

Dit jaar is enigszins stressvol gestart. We voelen echt de gevolgen van de inflatie en andere 

toestanden in de wereld. Wat maakt dat we gewoon te weinig geld hebben. Ik ben van mening dat ik 

de nieuwsbrieven niet mag gebruiken om te vragen om geld. Want juist u doet al zo veel voor 

Blessed Generation.  Anderzijds wordt mij regelmatig gevraagd wat men nog kan doen voor Blessed 

Generation.   

Daarom wil ik proberen in iedere nieuwsbrief lopende acties onder uw aandacht te brengen. Acties 

waarbij u kunt helpen en die u zelf geen extra geld kosten.  

Eerste actie: statiegeld actie Albert Heijn 

Albert Heijn heeft een actie waarbij je, als je statiegeld flessen inlevert, er voor kunt kiezen dit geld te 

doneren aan een goed doel. Elke maand kiest Albert Heijn een ander doel. U kunt meehelpen om 

Blessed Generation doel te laten zijn van deze actie door uw plaatselijke Albert Heijn te benaderen. U 

kunt het bijgevoegde A4-tje hiervoor gebruiken. Ga met dit A4-tje naar Albert Heijn (bij voorkeur bij 

de manager, zodat we zeker weten dat het terecht komt bij iemand die er over gaat)  en vraag of 

Blessed Generation doel mag zijn voor een maand en of de informatie op het A4-tje voldoende is. En 

dan natuurlijk hopen dat Albert Heijn wil meewerken.   

 

Reis verhalen:  

 



Om even uw geheugen  op te frissen: Door diverse omstandigheden wonen we op dit moment in 

Nederland. Afgelopen zomer zijn we als gezin in Kenia geweest. De vorige brieven gingen over ons 

bezoek aan Blessed Generation Ruiru en Nyamira. Vandaag vertel ik over ons bezoek aan Malindi, 

ons “thuisfront” in Kenia. 

We hadden van tevoren met Miriam, de manager in Malindi, afgesproken dat bij onze aankomst 

iedereen gewoon door moest gaan met zijn of haar bezigheden. We zijn tenslotte geen bezoekers. 

We zijn werkers met ons gezin. Maar daar dachten de medewerkers anders over. Normaal gesproken 

als er bezoek komt bij Blessed Generation zetten de kinderen graag hun beste beentje voor en zingen 

en dansen ze maar wat graag voor de gasten. Deze keer waren het de medewerkers die aan het 

zingen en dansen gingen. Dit tot groot vermaak en hilariteit bij ons en de kinderen van Blessed 

Generation.  

De kinderen vroegen alle aandacht en wilden ons van alles laten zien: Mama Ria, look we planted 

Passion fruits,  look Mariama, this are our new birds (er zijn parelhoenders op het terrein Ook wilden 

ze ons laten zien dat er nieuwe kinderen zijn. Het is echt hartstikke leuk.  

En het mooie is dat we gewoon er kunnen zijn. Er is  geen haast en geen stress. Heel veel tijd hebben 

we mogen doorbrengen met de jongeren en het personeel. Natuurlijk praat ik met iedereen en 

bekijk ik alles maar ik heb vooral echt tijd voor mensen en dat geldt voor ons allemaal. Nu is het 

vakantie. We hoeven niet te werken en de kinderen hoeven niet naar school. 

Robin en haar ouders, vrijwilligers van de kerk uit Zeist zijn er. Robin verzorgt Judo lessen voor de 

kinderen.   

 

 

 

 

Zelfs Siggie, onze trouwe bezoekster uit Duitsland, komt langs. Wat 

heerlijk. Er is weer actie en gezelligheid. We merken gewoon dat 

iedereen opbloeit. Iedereen kijkt altijd uit naar bezoek. Het is ons 

bekend dat er mensen zijn die het bezoeken van weeshuizen 

bedenkelijk vinden. Wat wij toch vooral zien is dat er naar wordt 

uitgekeken. Er worden verhalen gedeeld, het geeft een soort 

spanning en sensatie in de dagelijkse sleur, er worden goede 

gesprekken gevoerd, het is gewoon enorm fijn als er bezoek is. 

  



Er was ook gelegenheid om op pad te gaan. Samen met Mariama mijn dochter, Miriam de manager 

en Rose de sociaal werker van het thuiszorgprogramma, hebben we  veel gezinnen die hulp 

ontvangen van Blessed Generation bezocht.  

 

De omstandigheden daar raakten ons diep. Ik denk dat het ons extra raakte omdat we nu toch wat 

meer in Nederland zijn. Daar waar we er in Kenia deel van uitmaakten hebben we nu een soort 

gevoel van er tussen in staan. Aan de ene kant Nederland met toch veel welvaart en 

vanzelfsprekendheden als inkomen en onderdak. Aan de andere kant Kenia. Een hut met een zak als 

deur, wat stenen en wat hout, dat is de keuken. Opa ’s en oma’s die de kinderen wel willen helpen 

maar geen pensioen, inkomen, hebben. Alleenstaande ouders getroffen door ziekte, werkeloosheid, 

of uit hun community zijn gezet omdat ze bij hun partner weg zijn. Hertrouwde moeders met 

pleegvaders die de andere kinderen niet willen. Honger, dorst en ziekte. En dat zijn dan nog de 

geluksvogels omdat ze bij ons bekend zijn zodat wij, daar waar mogelijk, kunnen helpen.  

Ik had in Nederland mensen gesproken die graag een student wilden sponsoren. Ik heb gevraagd 

welke student kan gaan starten aan high school en nog geen sponsor heeft. Ik werd op kantoor 

voorgesteld aan een jongen. Ik vroeg hem waar hij woonde en of ik kennis kon maken met zijn 

familie. Hij antwoordde dat hij nergens woont maar in de kerk op de grond slaapt. De mensen van de 

kerk vinden dat goed. Er slapen meer jongeren daar in de kerk. Ieder kind heeft zijn of haar eigen 

verhaal. Je kunt niet anders dan er gewoon stil van zijn.  

Maar er zijn ook heel veel mooie verhalen van krachtige gezinnen. Gezinnen die weer op de been zijn 

nadat ze hulp hebben gekregen. Mensen die een eigen bedrijfje hebben opgestart en voor zichzelf 

kunnen zorgen. Jongeren die afgestudeerd zijn. Wat een zegen dat ik al die mensen mocht zien en 

spreken. Ik ben dankbaar voor wat we mogen doen.  

 

Tijdens onze periode in Malindi mochten we nog een 

bijzonder project uitvoeren: het slaan van een 

waterput. U zult ook ongetwijfeld de berichten over de 

droogte en watertekorten in Afrika in het nieuws 

hebben gehoord. Het is echt zo, de regens zijn of 

helemaal uitgebleven of waren te kort en te plaatselijk.  

Maar ondanks dat is er grondwater en zijn er 

mogelijkheden om daarvan gebruik te maken. Ik ben 

dan ook zeer dankbaar dat we in Malindi een waterput 

(borehole) hebben mogen slaan. Hierdoor krijgen 1000 

mensen toegang tot water. Wat een zegen. 



Tweede actie:  de flessenactie 

We willen graag doorgaan met waterprojecten. Hiervoor hebben we onder andere een flessenactie 

gelanceerd. U kunt een herbruikbare drinkfles van 500 ml met het logo van Blessed Generation erop 

kopen. Deze fles kost 10 Euro. Dit geld zal worden gebruikt om te sparen voor een waterput bij 

Blessed Generation High in Ruiru. U kunt de fles afhalen bij mij, Heerengracht 20 in Franeker. U kunt 

mij ook mailen zodat we iets kunnen afspreken.   

Het lighthouse project 

En dan eindelijk is het zover: het Lighthouse project heeft de eerste 6 huizen helemaal klaar. Mijn 

dank is echt zeer groot aan de mensen, bedrijven en stichtingen die geholpen hebben in dit hele 

traject. Van aankoop van land tot het bouwen van de  veiligheidsmuur en de huisjes. Wat geweldig 

dat het is gelukt.  

Tijdens onze reis bezoeken we samen met de jongeren en hun nieuwe verzorgers deze huizen voor 

het eerst. Uiteindelijk in december, op tweede kerstdag,  zijn de kinderen echt en officieel uit het 

weeshuis gegaan en hebben ze een thuis gevonden in een nieuw gezin. Want dat is waar dit project 

over gaat. Kinderen een nieuw gezin geven, helemaal uitschrijven bij de kinderbescherming en 

Blessed Generation. Veel mensen hebben in het verleden gezegd: ”Wij willen wel kinderen 

adopteren of in pleegzorg opnemen maar we hebben de faciliteiten niet.” Wij bieden nu in ieder 

geval voor 6 gezinnen de faciliteiten. We hopen en vertrouwen er op dat we dit prachtige project 

mogen uitbreiden. Of dit lukt moeten we nog afwachten. Voor nu zijn we heel blij en dankbaar dat de 

eerste 6 woningen er zijn en dat de nieuwe gezinnen zijn samengesteld.  

Hier een filmpje van ons bezoek met de kinderen aan dit prachtige nieuwe Blessed Generation 

project.  

 

Op YouTube onder “Blessed Generation video’s” kunt u zien hoe de kinderen op tweede kerstdag in 

hun nieuwe huis aankomen. 

 

https://www.youtube.com/embed/4bckUXXGpAQ?feature=oembed


Na zoveel moois was het tijd om afscheid te nemen. Wij gaan vooralsnog weer even terug naar 

Nederland. 

Wij wilden ons vertrek sober houden: gewoon gedag, en vooral heel veel dank zeggen. We 

trakteerden op ijs en popcorn. 

We werden weer enorm verrast. Het personeel, bewakers, koks, verzorgers hadden van hun eigen 

minimum inkomen Afrikaanse doeken en andere Keniaanse spullen voor ons gekocht. Hun salaris 

kennende raakte dit me echt. Wat een geweldige mensen zijn het toch en waar hebben we dit aan te 

danken. Deze mensen werken bij onze organisatie maar nemen ook privé kinderen op in hun gezin 

gedurende vakanties. Of ze adopteren kinderen. Wat een krachtige, mooie mensen. Wij voelen ons 

vooral nietig en klein. Deze mensen hebben niks maar geven alles. Vol goede moed en met een hart 

vol liefde gaan we terug naar Nederland. We zullen ons voor 100% en 24 uur per dag blijven inzetten 

voor Blessed Generation, want gemotiveerd zijn we zeker. 

  

Derde actie: de verjaardag- en andere festiviteiten actie 

Bent u binnenkort jarig, geslaagd of viert u een jubileum? Denk dan eens aan Blessed Generation en 

vraag in plaats van cadeaus een bijdrage voor de kinderen in Kenia. We hebben zes verschillende 

digitale kaarten gemaakt om te versturen naar familie en vrienden. Ga naar onze website en 

download een kaart naar keuze: https://blessedgeneration.nl/verjaardagsactie 

Wist u dat het ook mogelijk is om via facebook geld in te zamelen voor Blessed Generation? U kunt 

bijvoorbeeld met uw verjaardag een post aanmaken (Blessed Generation wil die voor u maken) en zo 

geld vragen voor Blessed Generation  in plaats van cadeaus voor u zelf. Best kans dat mensen die 

helemaal niet naar uw verjaardag zouden komen wel iets doneren. Kleine moeite groot plezier. Als 

dit u aanspreekt laat het mij weten. Ik maakt samen met Roeland van MCW-studio’s dit bericht voor 

u. Het enige wat u moet doen is het bericht plaatsen. Hierbij een voorbeeld van hoe het er uit kan 

zien. 

 

 

 

 

 

 

De drie acties kort samengevat: 

 Statiegeld inlever actie Albert Heijn.  Zie folder in de bijlage.                                                     

Doel:      rijst en onderwijs  

 Drinkflessen met logo Blessed Generation verkoop. 10 Euro per stuk. Te verkrijgen bij mij.    

Doel:     waterput 

 Verjaardag en andere festiviteiten actie.  Zie de website Blessed Generation 

Doel:    rijst en ander noodzakelijk eten en drinken    

 

https://blessedgeneration.nl/verjaardagsactie?fbclid=IwAR1KV1wcbqzXx9nJmwT5VFlPvi9l-3i8zppkV4OJP-k-07zJxzQ1pqQLxDM


De agenda  

Fester en ik geven een presentatie. Deze duurt ongeveer 2 uur. 
Datum en tijd:    25 februari, 14.00 uur  
Plaats: De Rank in Franeker  
 

Jubileum 

Blessed Generation bestaat dit jaar 20 jaar. Dit willen we zeker gaan vieren. Waar en wanneer is nog 

niet bekend. Maar bij deze bent u al vast op de hoogte. Wilt u zorgen dat uw adresgegevens bekend 

zijn bij Blessed Generation Nederland of bij mij zodat we weten waar we de uitnodiging heen kunnen 

sturen?    

 

Tot slot 

Dit was weer een veelzijdige nieuwsbrief waarin ik u heb willen meenemen in onze ervaring tijdens 

ons bezoek aan Kenia, u op de hoogte wilde brengen van de ontwikkelingen/ projecten in Kenia en 

waar ik aandacht wilde vragen voor de acties ten bate van Blessed Generation. Ik hoop dat u de brief 

met plezier gelezen hebt.  

 

Een hartelijke groet, 

Kwaheri (tot ziens in het Kiswahili) 

Ria Fennema 

Fester, Mariama en Yaro  


