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Jambo nieuwsbrief lezers (hallo in het Swahili) 

Habari (hoe gaat het?) 

Mzuri sana (het gaat heel goed) 

 

 

 

 



Elijah 

 

Tegenover mij zit Elijah zeer ongerust om zich heen te kijken. Hij is 12 jaar en heeft 
een ontstoken been dat pijn doet. De dokter heeft gezegd dat hij geopereerd moet 
worden. Met naar de dokter gaan heeft hij al een zonde begaan in zijn jonge 
kinderogen, want hem is geleerd dat je niet naar dokters gaat omdat dit van God niet 
mag. Ik kan hem vertellen dat God mensen heeft gemaakt om voor de aarde en al 
wat er leeft op aarde te zorgen maar dat heeft nu geen zin. Elijah komt uit de sekte 
in Kenia die in het nieuws is geweest omdat ze mensen ertoe hebben aangezet om 
zichzelf uit te hongeren. Met meer dan 400 doden tot gevolg. Hij is behoorlijk 
beïnvloed. Rose, de sociaal werker, heeft hem bij mij en Miriam aan tafel gezet voor 
een kopje thee. Zijn been doet erg pijn. Zullen we anders naar een andere dokter 
gaan vraag ik hem. Kijken wat die zegt.  Als die ook zegt dat het geopereerd moet 
worden dan weet je dat het misschien toch wel goed is. Het geeft hem in ieder geval 
weer wat tijd. Uiteindelijk wordt Elijah opgenomen in het ziekenhuis om geopereerd 
te worden.   Ik zie er een beetje tegenop hem te gaan bezoeken. Misschien is hij wel 
een beetje boos op mij. In het ziekenhuis is het druk, doordat moeders en andere 
verzorgers bij hun kinderen zijn en daar ook slapen. Familieleden, verzorgers en 
vrienden brengen eten omdat er in het ziekenhuis geen faciliteiten voor zijn. Dat er 
een dokter en/of een verpleegster is is luxe maar verder is het aan de patiënt en zijn 
omgeving om te zorgen voor eten en verdere verzorging. Elijah ziet Rose, Mirjam en 
mij binnenkomen. Hij glimlacht van oor tot oor, zijn ogen stralen als sterren. Hij zegt 
tegen ons: “Dank je wel dat jullie bij me komen.” Oh, gelukkig, Elijah is niet boos 
maar vrolijk en blij dat de ergste pijn weg is en dat de ontsteking is weggehaald. 

Elijah, zo noemen we hem, maar is dat wel zijn echte naam? Hij heeft in de sekte 
een nieuwe naam gekregen: Elijah Ibrahim.  Elijah is nog onder behandeling en zijn 
been herstelt nog niet zoals het moet. 

Dit is het verhaal van één van de kinderen die vanuit de sekte bij Blessed 
Generation is komen wonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lighthouse 

 

Als we het erf op komen van het Lighthouse village springen de eerste jongeren al 
blij heen en weer. Ze rennen hun huizen in om daar de anderen te vertellen dat er 
bezoek is. Deze eerste groep zal voor ons ook altijd een speciale groep zijn. Dit zijn 
de eerste kinderen die uit het weeshuis komen en nu in een gezin zijn opgenomen. 
Dit gezin wordt gevormd door mensen die geen bloedverwantschap hebben met de 
kinderen. Ze hebben de kinderen in hun gezin opgenomen waardoor ze niet meer 
ingeschreven staan als wees maar als gezinsleden in hun nieuwe gezin. De 
gezinsouders staan niet op de loonlijst van Blessed Generation. Prachtig is het om te 
zien hoe de gezinnen zich hebben gevormd.  Dat er puberproblemen zijn is gezond 
en mooi om te zien dat dat zich net als in ”gewone” gezinnen voordoet. We vonden 
het spannend hoe het zou gaan in de nieuwe gezinnen waarin ook eigen biologische 
kinderen zijn. Gelukkig zien we dat het heel goed gaat. Er zijn echte gezinnen 
gevormd. En die gezinnen vormen een eenheid. 

Er wordt veel gesproken over hoe de zorg zou moeten zijn. Ikzelf geloof niet in één 
manier omdat mensen gewoon verschillend zijn. Ik zie wel dat het pleegzorg project, 
Lighthouse village, een geweldige warme plek is voor kinderen. Daar krijgen ze 
genoeg aandacht en liefde en alle kansen om zich te ontwikkelen. Mooi ook om te 
zien dat stichtingen en organisaties uit heel Kenia Blessed Generation als voorbeeld 
nemen en willen komen kijken. Momenteel werken we aan nog zes huizen. Dan 
hebben we er in totaal twaalf. Geweldig dat we dit mogen doen en dat het mogelijk 
gemaakt wordt dankzij sponsoren. 

 

 



20 jaar Blessed Generation Nederland 

Zelf werk ik nu al 23 jaar in Kenia maar de Stichting Blessed Generation Nederland 
is 20 jaar geleden opgericht. Dit mochten we op zaterdag 16 september vieren. 

De PKN kerk in Franeker stelde de Martini kerk en De Rank, een 
ontmoetingscentrum, beschikbaar voor dit feest. Ook regelde de PKN kerk 
vrijwilligers die koffie, thee, fris en lunch verzorgden. Ze zorgden er ook voor dat de 
tafels en stoelen, de beamers, schermen en muziek, klaar stonden. De 
boodschappen werden gratis geleverd door de Poeisz supermarkt in Franeker. 

Wat fantastisch dat dit allemaal voor Blessed Generation gedaan werd. 

Het werd een dag waarop we veel mensen mochten ontvangen in de kerk, waar 
mooie woorden werden gesproken, onder andere door loco burgemeester Kees 
Arendz en via beeldscherm, door Bob de Jong. De mooie woorden werden 
afgewisseld met prachtige zang en gitaarmuziek van Melanie Ryna. 

 

   

Er was een vossenjacht door Franeker, van oudsher universiteit stad, waarbij de 
vossen professoren waren. Er was bezoek aan het Planetarium en de Botnia stins 
mogelijk.  Er waren prachtige ontmoetingen met mensen die betrokken zijn Blessed 
Generation. 

 



 

Dank jullie wel voor je trouwe steun, vaak al heel veel jaren. En als je aanwezig was, 
dank je wel voor je aanwezigheid. 

 

Het maakte de dag tot een fantastische dag. 

 

Kijk hier voor het filmpje gemaakt door Joshua Katana uit Kenia voor 20 jaar Blessed 
Generation 

Promo Finale HD - YouTube 

 

Kwaheri (tot ziens in het swahili) 

Ria en familie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uHUzD8RXlKY

