
December 2023  

Jambo nieuwsbrief lezers (Hallo in het Kiswahili)  

Habari? (Hoe gaat het)  

Mzuri Sana (Het gaat heel goed )  

Samen kleuren we de wereld mooier. 

 

Heeft u dat ook wel eens dat u iemand iets wilt vertellen en gewoon niet weet waar te beginnen? 

Nou dat heb ik vandaag ook. Ik heb zoveel goed nieuws en leuke berichten dat ik er zo 3 brieven mee 

zou kunnen vullen. Ik zal proberen het kort te houden en veel samen te vatten. 

Zeer erkentelijk ben ik voor Mariama, onze dochter, en Rieneke, een vriendin van mij, dat ze, samen 

met mij, in oktober het hectische avontuur zijn aangegaan 

om in Kenia in heel korte tijd diverse activiteiten te 

ondernemen. 

Mariama mocht via het CIOS stage lopen bij Blessed 

Generation. Hierdoor zijn we nu een erkend stage bedrijf 

voor het MBO in Nederland. Het is niet voor alle opleidingen 

en studierichtingen. Er kan per student worden bekeken of 

het passend binnen de opleiding is. Hoe mooi is dat. 

Mariama kon als onderdeel van haar stage sportlessen 

geven op school in Nyamira. 

Bushcamp  

Een van de activiteiten die we met elkaar mochten doen was het bezoeken van en meehelpen op 

Bushcamp. Dat is  een vakantie voor Keniaanse weeskinderen. Het wordt al 23 jaar georganiseerd 

door Wings of Support. Ieder jaar mogen er ongeveer 35 kinderen en begeleiders van Blessed 

Generation mee. Slapen in tentjes, op safari de dieren bekijken, zwemmen, een boottocht maken, 

lekker eten, dansen op de bonte avond, spelletjes doen, het kan allemaal. Wat heeft iedereen 

genoten. Wat een geweldig team van vrijwilligers vanuit Wings of Support. Prachtig ook om 2 koks 

aan het werk te zien: Bernard en William. Zij zijn zelf als kleine kinderen bij Blessed  Generation 

gekomen.  Nu als volwassen mannen werkten ze in de keuken en hielpen zo mee een geweldige week 

te maken. De kinderen die zo blij en dankbaar zijn en dit ook uitspreken. Er werd gezegd: Dit is het 

mooiste van mijn leven.    

Hieronder een kleine indruk van Bushkamp. 

 



Opening nieuwe klaslokalen Nyamira 

In dezelfde periode zijn in Blessed Generation Nyamira  de 6 nieuwe leslokalen, een uitbreiding  van 

de bestaande school officieel geopend. Samen met de kinderen, heel veel mensen uit de omgeving 

en familie van Rieneke, mochten we dit feest vieren.  

Deze school heeft nu dus 6 extra lokalen en biedt ook toegang aan de nieuwe leergang, Blessed 

Generation Junior, een nieuwe officiële leergang tussen de lagere school en de middelbare school in. 

Als we deze uitbreiding niet hadden kunnen realiseren, hadden de kinderen verspreid over Kenia naar 

de “tussenscholen” moeten gaan.  Vervolgens zouden ze dan weer terug moeten komen om de 

opleiding af te ronden bij Blessed Generation Nyamira. Wat zijn we blij dat door deze uitbreiding de 

kinderen gewoon in Nyamira kunnen blijven. 

Hierbij wat foto’s van de opening van de nieuwe klaslokalen in Nyamira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze periode is er nog veel meer gebeurd in Nyamira.  

Zo zijn er toiletten gebouwd voor de grotere kinderen en voor de gehandicapte kinderen. Ook zijn er 

meubels gemaakt voor school en is er een basketbalveld aangelegd. Dit is allemaal mogelijk gemaakt 

door diverse donateurs. Ongelooflijk. Onze dank is enorm! 



De bouwreis 

En dan de bouwreis naar Nyamira. Want voor het eerst sinds 

de coronatijd was er weer een bouwreis mogelijk. En wat 

voor één… 

Het was een prachtige, gezellige en liefdevolle groep. De 

samenstelling van de groep was heel divers: ouders met 

kinderen, echtparen, vrienden. Mensen van allerlei 

leeftijden. Wat een prachtig gemêleerd gezelschap was het.  

Ik heb echt genoten van het enthousiasme van de 

deelnemers. Ze hielpen met het maken van meubels voor school, het verzorgen van sportlessen, het 

maken van woolies bij de naailessen en bij de lessen voor de docenten. Ook gingen ze mee op 

outreach. En ondanks dat het soms pittig was, wetende dat veel kinderen geen thuis hebben, 

kinderen die soms al heel veel hebben meegemaakt en getraumatiseerd zijn, positief zijn stond 

voorop. Lachen, zingen, stoelendans doen, wat fijn was het. In de outreach werden mensen geholpen 

met voeding, werden huizen ontsmet, alles werd met een glimlach gedaan. Jullie hebben deze maand 

kleur gegeven aan alle mensen bij Blessed Generation. Heel veel dank daarvoor.  

 Weer even een indruk:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blessed Generation High 

In deze periode hebben we ook regelmatig Blessed Generation High kunnen bezoeken. De gebouwen 

hebben dringend onderhoud en re-styling nodig. We zijn heel blij dat er een sponsor is die geld 

gedoneerd heeft om de meisjesverblijven aan te pakken. Heel veel dank daarvoor.  Na jaren doelloos 

gestaan te hebben, zolang dat we het niet eens weten, gaat de garage een bestemming krijgen. Nu 

gaat de garage bij het meisjes slaapgebouw getrokken worden. Ook krijgt alles een fris kleurtje. Er 

wordt al hard aan gewerkt 

 

 

Bordjes rijst in Nyamira 

Na al deze mooie ontwikkelingen graag uw aandacht voor het volgende: 

In Nyamira is de toestroom van kinderen enorm groot, er zitten meer dan 700 kinderen op school. 

Ieder kind krijgt op school ’s-morgens  thee en een broodje en ’s-middags een warme maaltijd. Dit is 

van groot belang omdat kinderen zo niet met een lege maag op school zitten en ze weerstand 

opbouwen. Bovendien kunnen ze thuis blijven wonen omdat ze eten krijgen op school. Het helpt hen 

overleven. Een punt van zorg is dat er nog plastic 

wegwerp bordjes worden gebruikt. Er is lang niet voor 

ieder kind een metalen bordje beschikbaar. Dat kan niet 

meer in deze tijd. Duurzaamheid staat ook bij Blessed 

Generation hoog in het vaandel.   

Maar op dit moment is er gewoon geen geld voor 

borden. Als wij zelf de borden kopen is er geen geld 

meer om ze vullen.  

Mijn vraag aan u is : Wilt u misschien overwegen om in 

de maand december een 

kleine donatie te doen voor rijst; wij kopen de borden, u de rijst… 

Voor 1 euro kunnen we een kilo rijst kopen. Stel dat iedereen 1 euro 

doneert, dan hebben we metalen bordjes die gevuld zijn.  

Ik wil zeker niet dat de nieuwsbrief een bedelbrief is. Toch is het soms 

wel nodig om te benoemen waar de nood het hoogst is. En dat is op 

dit moment de zorg voor rijst voor de kinderen in Nyamira. 

 

 



Bent u benieuwd naar nog meer ontwikkelingen bij Blessed Generation? U bent van harte welkom bij 

de presentatie op: 

Zaterdag 27 januari 2024 om 13.00 uur, PKN de Lichtkring, Lunendreef 70 in Hoofddorp. 

Ik zou het fijn vinden u daar te ontmoeten. 

 

Heel veel dank voor al uw steun aan Blessed Generation. 

Mede namens Fester, Mariama en Yaro wens ik u: 

fijne feestdagen  

en  

een gezond en voorspoedig 2024 

 

Een hartelijke groet, 

Kwaheri (tot ziens in het Kiswahili) 

Ria Fennema 

 

Blessed Generation Nederland 

NL59RABO0160283345 (Spirit of Faith) 

Website : www.blessedgeneration.nl 

 

 

  

    


