Malindi, juni 2015

Jambo nieuwsbrieflezers (Swahili voor ’hallo’)
Habari ("Hoe gaat het?’)

Nzuri Sana ("Het gaat goed’)

Na wewe (‘En met u?’)

De middelbare school in Ruiru is open. Ja, ik val maar even met de deur in huis hé.
U heeft in de vorige nieuwsbrief een verslag kunnen lezen van Bob de Jong die
naast actief meehelpen met de bouw samen met zijn vader ook de officiéle
opening van de school heeft verricht. Ik had u toen beloofd dat er nog een
bouwverslag zou komen: hier is die. Een nieuwsbrief met vooral veel foto’s omdat
woorden niet kunnen zeggen wat ik wil zeggen.



Dit is de buitenkant van een slaapzaal nu.



Dit was de binnenkant van de eetzaal.

Dit is de binnenkant van de eetzaal die nu een leerplein is geworden.



De twee voormalige kleuterlokalen zijn nu een schei- en
natuurkundelaboratorium




Er moest ook van alles gekocht worden. Zoals schoenen voor school maar ook
voor sport.

Het egaliseren van het voetbalveld (wat helemaal niet zo makkelijk gaat met de
rotsachtige grond in Ruiru).



Alle boeken moesten worden gekocht.

De uniformen zijn een tijdelijke oplossing. Gelukkig hadden we een heleboel witte
blouses gekregen uit Nederland. Hier konden we een embleem van de school op
maken en daarbij hebben we een broek of rok laten maken. We zijn erg blij met
deze tijdelijke oplossing maar uiteindelijk moeten we toe naar:

twee sets schooluniformen per kind plus een schooltrui. De trui is nodig, zeker nu
het best koud is in Ruiru.



Er is hard gewerkt door de betaalde lokale krachten, de studenten van Blessed
Generation en door onze vele bezoekers. Echt super goed!

Topschaatser Bob de
Jong met zijn vader
Adrie: topbouwers!




Laura Lisa, onze Duitse heldin die tegenwoordig ook mijn nieuwsbrieven in het
Engels en in het Duits vertaalt. Heeft u belangstelling voor de nieuwsbrief in een
andere taal, laat het mij dan even weten.
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Jaap Kingma van de Sichting Geen Dak. www.stichtinggeendak.nl



Zijn we er nu dan?

Nee, nog lang niet. De school moest open. Het was onhaalbare kaart om de
kinderen nog langer naar een internaat middelbare school te laten gaan. Daarom
zijn we gegaan voor een noodplan: de renovatie van de huidige gebouwen.

Binnen dit noodplan hebben we echt heel veel kunnen doen. Ook onderdelen die
niet tot het noodplan maar wel tot het oorspronkelijke plan behoorden hebben
we kunnen realiseren, zoals het leerplein en het laboratorium. Maar neem voor
de aardigheid even een kijkje in de keuken en de douches en zie dat we nog een

lange weg te gaan hebben...

Waar we nu voor sparen:

* Renovatie van de keuken, de douches en toiletten  *
* Renovatie van de kleinere klaslokalen
* Nieuwbouw van een extra klassenblok
* Nieuwbouw extra slaapgelegenheid

* Betere sportfaciliteiten

* Schooluniformen



Voor ik afsluit wil ik iedereen er graag nog een keer op attenderen dat Blessed
Generation Nederland en de Stichting Geen Dak, die ons geweldig helpt bij het
realiseren van de Droomschool, behoorlijk actief zijn op Facebook en te volgen
zijn via de volgende adressen:

www.facebook.com/BlessedGenerationChildrensCenter

www.facebook.com/StichtingGeenDak

De vakantietijd staat alweer voor de deur. Rest mij u allen een hele fijne vakantie
te wensen en u te bedanken voor al uw steun!

Kwaheri (‘Tot ziens’ in het Kiswabhili)

Ria Fennema



